
 

 

KERKBLAD 
Hervormde Gemeente Herwijnen 

 



 

 

KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC  Herwijnen 
 

PREDIKANT  Ds. W.M. Roseboom 
   predikant@nhkherwijnen.nl 
   0418 581505 

06 14600988 
 
 

OUDERLINGEN D. de Joode scriba 

Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl 
L.A. van Maaren 
A. van der Meijden 
A. Ruitenburg jeugdouderling 
M.J. van Zante  

 

OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

A.J. Hobo 
A.G. van Zante 

 
 

DIAKENEN  J.W. Boogert  
W.M.H. Slingerland 

 

ORGANISTEN  H.J. de Bruijn 
   A.P. van de Minkelis 
   H. Vervoorn 
 
 

KOSTERS  Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 
   Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
   Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
 
 

KERKDIENSTEN Morgendienst   9.30 uur (apr t/m okt) 
   Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) 
   Avonddienst   18.30 uur 
 
 

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het 
kerkelijk centrum  

 
 

CRECHE Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de 
Brede School, Achterweg 35 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl


1 

 

 
 
 

Onder de terebint  
     

 
 

Doornen, uit de vloek geboren 

 

… deden zij Hem een scharlakenrode mantel om,  
vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd 

en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand…  
Mattheüs 27:28b - 29a 

 
Wat in de joodse Raad is gebeurd, herhaalt zich bij Pilatus. Na de 
veroordeling, de bespotting. 
Ze drijven spot met de pretentie, dat Jezus Koning zou zijn. Een 
spotkleed als koningsmantel – een scepter van riet als aanduiding 
van zijn machteloosheid. 
En dan een kroon van doornen. Doornen worden genoemd in het 
bijbels verhaal van de zondeval. Ze zijn een teken van de vloek die 
mens heeft gebracht over Gods schepping. 
Hier trekken mensen doornentakken van de struiken. Met het teken 
van Gods vloek gaan ze Christus pijnigen. Je kunt je er alleen maar 
over verbazen, dat God dit allemaal toelaat. 
 
Maar het heeft ook een diepe zin, al heeft niemand daar enig idee 
van: Christus dráágt ook onze vloek, maar Hij gaat die naar het kruis 
dragen, Hij gaat die wegdragen.  
Laten wij Hem anders groeten dan die Romeinse soldaten toen 
deden: laten wij Hem groeten in dankbare aanbidding, omdat Hij 
onze vloek op zich wilde nemen. Ook in onze tijd worden schampere 
vraagtekens gezet achter zijn koningschap. Toch is Hij Koning van 
een koninkrijk dat geen einde heeft. 

 
Lezen: Mattheus 27: 27-32 

 

Uit bijbels dagboek: “het verlossende Woord” 
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48e Jaargang, no. 1295, 31 maart 2025 
 

KERKDIENSTEN 

Zondag 6 april 2025 

09:30 uur: ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: ds. J. Brouwer, Veen 

1e collecte: Friedensstimme 

(Ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondag 13 april 2025 

09:30 uur: ds. J.P. Lensen, Schoonrewoerd  

18:30 uur: ds. W.M. Roseboom 

 Gezamenlijk dienst in Geref. kerk 

1e collecte: Red een kind 

(Gezamenlijk diaconaal project voor hulp aan kinderen in armoede) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Donderdag 17 april 2025 

15:00 uur: ds. M.J. Luteijn, Vuren  

 Dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht 
 

Vrijdag 18 april 2025    Goede vrijdag 

19:30 uur: ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: Dorcas 

(Hulp en ontwikkeling voor de mens in nood) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondag 20 april 2025    Pasen 

09:30 uur: ds. W.M. Roseboom  

18:30 uur: ds. J.C. van Trigt, Gouderak 

1e collecte: Stichting Kimon 

(Voor toekomst van het noodlijdende kind) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
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Zondag 27 april 2025 

09:30 uur: Prof. G. van den Brink, Woerden  

18:30 uur: ds. P. Vermaat, Veenendaal 

1e collecte: Gevangenenzorg 

(Begeleiding van gevangenen naar een toekomst zonder criminaliteit) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 
 

 

Zondagsschool 

  6 apr.  Joh. 18:1-14 Jezus wordt gevangen genomen in de tuin 

van Getsemane 

13 apr.  Joh. 19:38-42 Jezus wordt begraven in een tuin vlakbij 

Golgota 

20 apr. Joh. 20:1, 11-18, Openb. 22:1-5 De tuin met het open 

graf en een belofte voor de toekomst 

27 apr. Micha 6:1-8 Hoe leef je goed? 
 

 

Crèche 

  6 apr. Leontien en Motiënna 

13 apr. Daniëlle en Charlotte 

20 apr. Annette en Elin 

27 apr. Lia en Chantal 
 

Schoonmaakrooster 

  7 t/m 11 apr:Monique Hobo, Eline v.Baalen, Lia v.Baalen, Netty Pippel 

21 t/m 25 apr: Jolisa van Zanten, Arissa Wigmans 

 
 

 
 

 
Wel en wee 
Jan Kruis (Rozenstraat ) is na een geslaagde operatie aan een 
liesbreuk weer thuis uit het ziekenhuis. We zijn met hem dankbaar dat 
het goed is verlopen, wensen hem een goed herstel en samen met 
Teunie zegen over hun huis.  
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Voor allen geconfronteerd met de broosheid van het bestaan in eigen 
leven of om hen heen:  
 

U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 

Mens als wij voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 

U geeft een toekomst vol van hoop 
Sela (2019) 

 
In memoriam 
Op donderdag 20 maart is in de leeftijd van 76 jaar overleden 
(Ad) Aaldert Johannes Hermen van Ballegooijen. Hij woonde onder ons 
in de Perengaarde, Biermanlaan , waar hij ruim anderhalf jaar gewoond 
heeft. Ad groeide op aan de Waaldijk in Herwijnen, tegenover de 
Hervormde kerk. Zijn ouders hadden een schoenenzaak die hij later 
overnam en waar hij sportartikelen ging verkopen. In de winter werden 
de schaatsen geslepen.  
 
Na verloop van tijd vertrok hij uit Herwijnen. Hij heeft op vele plaatsen 
gewoond en gewerkt. De acht jaar voordat hij weer in Herwijnen kwam 
wonen waren erg zwaar en stressvol waardoor zijn gezondheid 
achteruit ging. In die periode kwam er helaas een verwijdering met zijn 
beide dochters. Tot twee jaar terug het contact weer beter werd. Zijn 
dochters ontfermden zich over hem en zochten een plaats waar hij kon 
wonen, gelukkig was er een kamer in de Perengaarde vrij. Hier kwam 
hij na die zware periode in rustiger vaarwater terecht. Hij had het enorm 
naar zijn zin, ging elke dag een blokje om, nam aan activiteiten deel die 
werden georganiseerd in de Perengaarde. Muziek was een grote hobby 
van hem, de gitaar stond onder handbereik. In februari jongstleden, bij 
een optreden van een koor, zong hij enthousiast mee. Kortom, het 
leven lachte hem toe.  
 
Vanuit die rust kwam hij weer in aanraking met het evangelie en 
bezocht de maandelijkse kerkdiensten in Avondlicht. Op de maandag 
voor zijn overlijden zei hij, dat hij er donderdagmiddag weer zou zijn. 
Het mocht niet zo zijn.  
 
Woensdag 26 maart is in besloten kring afscheid genomen van Ad. We 
wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods Zegen toe 
met het verlies van hun vader en opa. 
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Bedankt (I) 
Via deze weg willen we iedereen bedanken die Koen en ons heeft 
bijgestaan in de afgelopen maanden. In een heel moeilijke tijd hebben 
wij ons dagelijks dankbaar gevoeld voor alle steun en liefs die wij 
hebben mogen ontvangen. Alle kaarten, berichtjes, heerlijke gerechten, 
boodschappen die ineens voor de deur stonden en woorden betekenen 
meer dan jullie misschien zouden denken. Koen heeft tot de laatste dag 
alles gelezen, gehoord en alle goede wensen in grote dankbaarheid 
meegekregen. Wij hebben ons gedragen gevoeld. 
 

Aria, Joost en Biddy, Lianne Bijl 
 
Bedankt (II) 
Graag wil ik iedereen bedanken voor het meeleven in de vorm van 
kaarten, appjes en persoonlijke gesprekken, na aanleiding van mijn 
operatie. Bovenal dank aan de Heere voor een geslaagde operatie. 

 

Met vriendelijke groet, 
Lenard en Bianca van Maaren 

 

 
 
BIJ DE DIENSTEN 
6 april: 40-dagentijd: Job 
Aanstaande zondagmorgen 6 april staan we voor de tiende en laatste 
keer stil bij het boek Job. God moest tot het uiterste gaan om de satan 
het nakijken te geven. De satan hoopte mensen in de macht te hebben, 
omdat ze alleen van God zouden houden vanwege aardse zegeningen. 
God toont echter in Job dat een mens werkelijk God lief kan hebben, 
omdat de HEERE God is. God geloofde in Jobs trouw. In de voorspoed 
van grote rijkdom hield Job van God, hoe bijzonder was dat! In de 
tegenspoed was Jobs trouw aan God zo groot dat hij het tot Hem uit 
bleef roepen. Job zocht God, hoe diep hij ook moest gaan, hoe hij ook 
aan het wankelen werd gebracht door zijn vrienden. Satan had het 
nakijken. Later heeft God de satan de genadeslag gegeven in de trouw 
van Jezus tot aan het kruis. Daardoor kunnen we leven uit de belofte 
dat wie standhoudt tot het einde gered zal worden. We horen daar 
zondag meer over in het slothoofdstuk van Job.  
 
13 april: Gezamenlijke dienst 
Mooi om opnieuw samen met de zusterkerk de ene God te loven en te 
prijzen. Op 13 april bent u om 18:30 van harte welkom aan de 
Achterweg.  

UIT DE GEMEENTE 
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Stille Week en Goede Vrijdag 
In de Stille week, tussen Palmpasen en Pasen, is er op maandag tot en 
met donderdag elke avond om 19:30 uur een korte viering. We volgen 
Jezus tot onder het kruis, in Woord, liederen en gebeden. Op Goede 
Vrijdag is er om 19.30 een eredienst. In deze week lezen we het 
lijdensverhaal uit het Evangelie naar Markus. Indrukwekkend om iedere 
avond de gang van de Heer naar Golgotha te gedenken en met elkaar 
stil te zijn.  
 

20 april: Pasen en belijdenis 
‘Vroeg op de eerste van de week kwamen zij bij het graf. Toen de zon 
opging!’ (Mark. 16:2). Pasen blijft verwondering geven. Na al die dagen 
van inkeer en stilte vieren we met elkaar dat de Zon opging, Gods Zoon 
opstond en leeft. En ieder die Zijn naam belijdt, krijgt een nieuw leven 
met Christus. Daarom was in de vroege kerk het gebruik om de 
belijdenis en doop in de paasnacht plaats te laten vinden. Met dat in 
gedachten is het extra betekenisvol dat op de paasmorgen Rens van 
Zante (Seringenhof 15) in het midden van de gemeente belijdenis van 
zijn geloof verlangt uit te spreken. We kijken uit naar een vreugdevolle 
en hoopvolle dienst! 
 

Catechese: Follow Me (12-16) 
Aanstaande 2 april is om 19:00 de laatste reguliere avond van het 
seizoen. Op 16 april sluiten we het seizoen eerst gezellig af met een 
maaltijd om 18:00, waarna we de Stille Week-viering nog verzorgen.  
 

Catechese: Follow Up (16+) 
Follow Up nadert eveneens het einde van het seizoen. Zaterdag 5 april 
zien we elkaar om 17:00 met de BBQ bij het jeugdhonk aan de 
Achterweg.   
 

Herinneringsboek voor de familie Roseboom 
In het vorige kerkblad hebben we u en jou al 
geïnformeerd over de afscheidsavond voor de 
familie Roseboom, op donderdagavond 8 mei in 
dorpshuis de Poort. De inloop is vanaf 19.30 uur, 
om 20.00 uur starten we met een kort officieel 

gedeelte, dat ongeveer een halfuurtje duurt. Daarna is er volop 
gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting en afscheid nemen. Iedereen 
is van harte welkom. 
 
Naast een afscheidscadeau (daarover zo meteen meer) willen we een 
herinneringsboek maken voor de familie Roseboom. Bij dit kerkblad 
treft u een deels voorgedrukte kaart aan. Onder het kopje ‘Om mee te 



7 

 

nemen uit Herwijnen’ kunnen u en jullie een herinnering schrijven, of 
een gedicht, een goede wens, een anekdote. U kunt er ook een foto op 
plakken, wat u zelf wilt dus. Op de kaarten is ook ruimte om drie 
woorden mee te geven. In de kerk liggen eventueel nog extra kaarten. 
 

We willen u vragen iets op de kaart te zetten en die in te leveren. In het 
halletje van de kerk staat daarvoor een speciale doos. U kunt de kaart 
ook inleveren bij een van de leden van de afscheidscommissie: 
Amanda de Bruin, Jacolien van Zante, Dirk van Arkel of Dik de Joode. 
Meegeven met iemand anders kan natuurlijk ook. 

Het boek wordt aangevuld met herinneringen aan de 
afscheidsavond en op een later moment bij de familie 
Roseboom in Dordrecht gebracht. 
 

Op de afscheidsavond willen we zoals gemeld 
namens de gemeente een gezamenlijk cadeau 
aanbieden. Wie daaraan een bijdrage wil leveren kan 
een bedrag overmaken naar: 

 

NL67 RABO 0324 1366 68 
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen 

graag onder vermelding van ‘cadeau ds. Roseboom’. 
 

Om het u gemakkelijk te maken, staat hieronder ook 
een QR-code. Die kunt u scannen met de scanner op 
uw telefoon (niet scannen via uw bankapp), daarna 
kunt u wel via uw bankapp een bedrag overmaken.  
 

Uiteraard kunt u ook contant geven; bijvoorbeeld via 
een enveloppe in de collectezak, of via Dirk van Arkel, Amanda de 
Bruin, Jacolien van Zante of Dik de Joode. 
 

De afscheidsdienst is op zondag 11 mei, aanvang 9.30 uur. Ook daar is 
iedereen van harte welkom. 

De afscheidscommissie 
Jubileum organist Henco de Bruijn 
‘Onze’ Henco de Bruijn is deze maand (april) 25 jaar organist in onze 
Hervormde Gemeente. Talloze keren in die kwart eeuw heeft Henco 
tijdens de erediensten het orgel mogen bespelen en daarmee God de 
lof mogen brengen. Ook voor bijvoorbeeld rouw- en trouwdiensten 
konden we vaak een beroep op Henco doen, of hij nu vanuit Herwijnen, 
Asperen of Brakel moest komen. Fijn om een organist te hebben (en 
daar betrekken we uiteraard alle organisten ook bij) waarop we kunnen 
rekenen. Want zonder orgelspel geen kerkdienst. 
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Vanaf deze plaats willen we Henco (en Gerdien) van harte feliciteren 
met dit jubileum. 
De laatste jaren speelt Henco wat minder vaak. Dat heeft alles te 
maken met het feit dat ook andere gemeenten een beroep op hem 
doen als organist, maar zeker ook met Henco’s werk als kerkelijk 
werker en inmiddels pastor (van de Protestantse Gemeente Vianen). Hij 
heeft ook z’n preekbevoegdheid en dat betekent dat Henco regelmatig 
voorgaat in kerkdiensten. 
Het wordt steeds ingewikkelder om al die activiteiten op elkaar af te 
stemmen en dat betekent dat, zoals het er nu naar uitziet, Henco met 
ingang van volgend jaar gaat stoppen als een van onze vaste 
organisten. Uiteraard vinden we dat jammer, aan de andere kant  
kunnen we er ook alle begrip voor opbrengen. Gelukkig kunnen we 
voorlopig nog even van Henco’s orgelspel blijven genieten, met name 
in de avonddiensten. 
In overleg met Henco en Gerdien is besloten dat we niet nu, maar in het 
najaar nog even officieel zullen stilstaan bij het zilveren jubileum 
organist. Daarover hoort u dan uiteraard meer. 
 

Geen activiteiten of dienst afsluiting winterwerk 
In verband met het afscheid van dominee Roseboom, heeft de 
kerkenraad besloten dit jaar geen aparte dienst ‘afsluiting winterwerk’ te 
houden. Ook worden de zaterdag ervoor geen activiteiten gehouden. 
 

Jaarrekening 
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 19 maart de jaarrekening 
van het college van kerkrentmeesters goedgekeurd en vastgesteld. De 

jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 7.354,-, op basis van 
een predikantsplaats die voor tachtig procent is bezet (simpel gezegd: 
de dominee werkt vier dagen). 
Op de website hervormdherwijnen.nl staat onder ANBI een 
samenvatting van de kosten en baten. 
Wie de jaarrekening 2024 in wil zien, kan contact opnemen met Henk 
de Bruin (henk.bruinde@hervormdherwijnen.nl)  of met Gijs Pippel 
(gijs.pippel@hervormdherwijnen.nl) 
 

Paascollecte 
In het laatste kerkblad voor Pasen vragen we graag even uw aandacht 
voor de Paascollecte. 
Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus Christus. Dat is een 
geweldig blijde boodschap. Een boodschap van hoop en redding, 
omdat Jezus is gestorven voor onze zonden. Hij maakte door zijn 
opstanding de weg naar God weer vrij. Die boodschap van de 

mailto:gijs.pippel@hervormdherwijnen.nl
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overwinning op de dood dragen we ook als christelijke gemeente graag 
uit.  
Pasen is een mooie gelegenheid om voor dat doel een gift te doen. 
In dit kerkblad een inlegvel met een QR-code (die ook onderaan dit 
artikel staat). Die kunt u scannen via uw eigen 
(willekeurige) bankapp; u kunt ook een gift doen in de 
collectezak, of handmatig een bedrag overmaken, via: 
NL42 RABO 03280 00 531 
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen, ovv 
Paascollecte 2025 

Hartelijk dank alvast! 
 

Gezamenlijke dienst zondagavond 13 april 
Zondagavond 13 april hopen we de jaarlijkse gezamenlijke avonddienst 
met de Gereformeerde Kerk te houden. Dat was tot nu toe altijd een 
dienst in de Hervormde kerk. Zoals de gezamenlijke zangdienst vlak 
voor Kerst altijd werd gehouden in de Gereformeerde kerk. 
De kerkenraden hebben besloten de locaties van deze diensten om te 
wisselen. De gezamenlijke zangdienst voor Kerst wordt voortaan 
gehouden aan de Waaldijk (was afgelopen jaar al zo). De gezamenlijke 
avonddienst in het voorjaar wordt gehouden aan de Achterweg. Dit keer 
dus op zondagavond 13 april. Ds. Roseboom hoopt voor te gaan. 
 

Oproep voor deelnemers verzorgen overdenking in Perengaarde 
Al een aantal jaren wordt er, wekelijks op donderdagmiddag om 14.30 
uur, een overdenking met de bewoners van de Perengaarde verzorgd.  
De invulling van de overdenking bestaat veelal uit het lezen van een 
bijbelgedeelte, een overdenking naar aanleiding hiervan uit bijvoorbeeld 
een bijbels dagboekje, en/of het voordragen van een gedicht en bidden 
met én voor elkaar. Het zingen van bekende psalmen en gezangen is 
erg geliefd bij de bewoners en zij doen dit dan ook met groot 
enthousiasme. 
Er zijn voorbeelden van zo’n invulling beschikbaar die als basis gebruikt 
kunnen worden. De overdenking duurt maximaal een half uurtje. Het is 
een dankbare taak om dit voor de bewoners te verzorgen. 
De overdenking wordt afwisselend verzorgd door leden van de 
Hervormde  Gemeente van Asperen, de  Gereformeerde Kerken van 
Vuren en Herwijnen en onze Hervormde Gemeente. Dit betekent dat wij 
eens in de twee maanden aan de beurt zijn om een overdenking te 
verzorgen, omdat er ook elke maand een kerkdienst is op de derde 
donderdag van de maand verzorgd door de Gereformeerde Kerk 
Herwijnen en onze Hervormde Gemeente. 
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Tot voor kort was er een viertal gemeenteleden dat dit op zich nam. 
Helaas hebben, om diverse redenen, drie personen hiermee moeten 
stoppen zodat er nog één over is. Er is daarom dringend behoefte aan 
meer leden zodat er twee duo’s gevormd kunnen worden. Per duo is 
men dan eens in de vier maanden aan de beurt voor deze overdenking. 
Kortom, wie wil zich aansluiten om voor de bewoners van de 
Perengaarde een overdenking te verzorgen zodat ook zij regelmatig in 
contact blijven komen met Gods Woord en om samen liederen te 
zingen. 
 
Voor informatie, direct opgeven mag ook, kunt u contact opnemen met 
Dirk van Arkel, telefoon/whatsapp  06-57564432. 
 

VERANTWOORDING 
Collecten 
23 feb   1e collecte €    2.242,15 Red een kind 
 
9 mrt  1e collecte € 200,20 GZB Fam Meijer 
  2e collecte € 115,15 Kerkrentmeesters 
  Uitg.collecte €   110,30   Pastoraat en prediking  
 
12 mrt  1e collecte € 75,35 Kerk in actie 
  2e collecte € 70,50 Kerkrentmeesters 
  Uitg.collecte €   1.763,55   Pastoraat en prediking  
 
16 mrt  1e collecte € 153,65 Het vergeten kind 
  2e collecte € 112,35 Kerkrentmeesters 
  Uitg.collecte €   151,90   Pastoraat en prediking  
 
23 mrt   1e collecte €     123,10 Schuldhulpmaatje WB 
  2e collecte € 119,20 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   127,20   Pastoraat en prediking 
 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 
 

Giften 
Marleen Ruitenburg ontving € 10,00 voor de biddank collecte; 
Via de kringloopkas ontvingen we € 30,00 voor de biddank collecte; 
Dirk van Arkel ontving € 10,00 voor zendingswerk fam. Meijer. 
 

Voor al deze giften heel hartelijk dank 
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Jarigen in de gemeente 
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de 
periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken 
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen. 
 

Datum Naam    Leeftijd  Adres 
25-04 J.J. Bijl-Muilenburg  90  Kolstraat  
01-05 S. vd Meijden-van Woerkum 90  Kolstraat  
 

Bloemengroet 
De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar : 

- dhr A. Wigmans, Mijnliefflaan 
- dhr A. Bok, Rij en Uitweg 
- mevrouw H. Overheul, Berkenlaan 
- mevrouw R. de Fokkert, Rozenstraat 

 

 
Bijpraat 
Toen ik in december het beroep naar Dordrecht aannam, leek de 
verhuizing nog ver weg. Inmiddels komen de verhuizing en afscheid 
snel dichterbij. Deze periode geeft een dubbel gevoel. Veel 
ontmoetingen staan al in het teken van afscheid en dan is te merken 
dat er een goede band is ontstaan  met een heel aantal mensen. In 
momenten van verdriet en vreugde, zoeken en vinden, winnen en 
verliezen, ontdekken en vasthouden, mocht ik mee optrekken. Aan de 
andere kant wacht ook een nieuwe opdracht waar ik naar uitkijk en we 
merken dat de gemeente daar zich op onze komst verheugt.  
Op 25 april staat de verhuiswagen voor de deur. De kinderen kunnen 
dan in de meivakantie rustig wennen in het nieuwe huis, om vervolgens 
na de meivakantie op de nieuwe school en kinderopvang te beginnen. 
Derhalve ben ik na Pasen tot het einde van april afwezig. Vandaar dat 
deze editie van het kerkblad voor de laatste keer mede wordt ingevuld 
door ‘uw’ predikant. Vanaf 1 mei t/m 11 mei pendel ik nog naar 
Herwijnen voor de laatste ontmoetingen en diensten. Dat het dankbare 
momenten mogen zijn, in vertrouwen op Gods leiding in de toekomst. 
 

Dijkpraat 
Ik las eens het onderstaande gedicht en het is me altijd bijgebleven. 
Het komt dicht bij hoe ik vanuit mijn persoonlijke geloofsbeleving 
invulling probeer te geven aan het predikantschap.  
Ik geef het u in de laatste dijkpraat graag mee. Dat de heilige woorden 
die u door mij hoorde, nu of later, klinken in het hart: 

 

Dijkpraat 
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Dominee 
 

Ik ben de man 
die in uw straatje loopt, 

de Adamsappel 
zit mij niet zo hoog 

en Pinksteren 
is mij niet aan te zien. 

 

Zondag aan zondag 
zeg ik 

wat slechts te zingen is, 
spreek ik 

waarvan geen sprake is, 
hoog en droog. 

 

Maar soms, 
klein 

van een groot woord, 
hakkel ik 

van een geheim, 
neem dat van mij aan. 

Jaap Zijlstra 
 

ds. Wilhelm Roseboom 
 

 
 
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 
 

Zaterdag 24 mei   9:00u – 13:00u grote rommelmarkt op  
     terrein kringloopkas Achterweg 57 
Vrijdag 7 november       online-draaiavond, dorpshuis de Poort 
 

 
 
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 
28 april 2025 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
e- mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl / Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16  
 

Volgende inleverdata zijn: 
19 mei voor 4 weken  
16 juni voor 3 weken 
7 juli voor 7 weken 

AGENDA D.V. 

VAN DE REDACTIE 

http://www.hervormdherwijnen.nl/
mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl


 

 

 

KERKBLAD    Verschijnt éénmaal per 3 weken 
 

REDACTIELEDEN   Carolien Boogert (kopij inleveren) 
     Rij- en Uitweg 16, 4171 CN  Herwijnen 
     Telefoon 0418 – 84 2576 
     e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Hetty van Arkel 
 

KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te 
verkrijgen via de diaconie 

     diaconie@nhkherwijnen.nl 
 

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via: 
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk. 
♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand. 
♦ Een bedrag overmaken via de bank.  
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;  
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen  
Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent 
per keer. 
 

DIACONIE      Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26 
 

COLLEGE VAN     Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25 
 

KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31 
 

PASTORAAT EN      Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57 
PREDIKING 
 

ONDERHOUDSFONDS  Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49 
 

ADM. KERKBLAD     Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43 
 
KERKRADIO      Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34 
 

WEBSITE      www.hervormdherwijnen.nl 
 

APP (voor leden)   Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore) 
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl  
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com 
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153 
 

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin 
  de kerk; € 0,70 / € 1,00 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
about:blank

